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Dinsdag 28 september 2021. 

Vroeg uit bed, om 6 uur verzamelen we op Eindhoven Airport. We 

checken in, gaan ook snel door de handbagage controle en dan 

is het wachten tot we aan boord kunnen. Om tien voor negen gaan 

we de lucht in voor een vlucht van 4 uur en 50 minuten. Op 

Tenerife krijgt Lex bezoek van de arts. Een steekproefcontrole op 

de aanwezigheid van covid-19! Gelukkig is Lex kerngezond, 

behalve dan zijn voet die hij bij het voetballen heeft gekneusd.  

Maar in de rolstoel heeft hij het goed naar zijn zin. Na een kort 

busritje komen we aan bij het appartementencomplex. We komen 

bij van de lange reis, verkennen het zwembad, doen wat 

boodschappen, stellen de wifi in enz. Om 6 uur lopen we naar de 

boulevard, eten bij Sama Sama. Dit is Indonesisch voor " niets te 

danken" en dat zegt de kok als je heerlijk hebt gegeten. We lopen 

nog een stukje over de boulevard en proeven al iets van de 

gezellige sfeer. We liggen op tijd in bed en onze eerste mooie dag 

zit erop. 

 

  



 

Woensdag 29 september 2021. 

We slapen lekker uit, ontbijten in het appartement van Karin en Evelyn. Broodjes, croissants, 

gebakken ei met spek, kaas, chocopasta, koffie, thee, jus d'orange, het kan niet op. Daarna gaan 

we zwemmen tot 4 uur. Tijd voor een bakkie koffie of thee. We hebben een gesprek over best wel 

moeilijke onderwerpen als wat is een verstandelijke beperking, wat is epilepsie, wat is een vfc-

syndroom. Iedereen praat mee vanuit zijn of haar eigen belevingswereld en ervaring. Heel boeiend, 

vooral omdat er zo veel dingen zo herkenbaar zijn voor iedereen. En dat al op de 2e dag. Fijn dat 

iedereen goed meedoet, en goed luistert naar elkaar. Vanavond gaan we weer een restaurantje op 

zoeken. Zelf koken is met 2 gaspitjes voor 10 mensen onbegonnen werk en dus beginnen we daar 

ook niet aan. We eten bij Sun King, een restaurantje aan de boulevard. Danny geniet van zijn paella 

met groenten en kip. Helianthe versiert 10 lolly's bij de ober. We wimpelen straatverkopers  beleefd 

af. Na het eten lopen we door een paar winkelstraten, en we eindigen thuis met een drankje. Een 

gezellig dagje is al weer voorbij. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Donderdag 30 september 2021. 

Het wordt bijna gewoonte. Lekker uitslapen, ontbijten bij Karin en Evelyn op de kamer, zwemmen, 

koffie drinken. Daarna shoppen, Italiaans ijs eten, happy hour bij Jolanda van Sun King, en dineren 

bij Thais restaurant. Dat viel bij iedereen goed in de smaak. Morgen gaan we met de bus naar de 

hoofdstad Santa Cruz. 

 



  



  



 

Vrijdag 1 oktober 2021. 

De dag begint met een rustig ontbijtje. Dan pakken we bus 110 naar Santa Cruz, de hoofdstad van 

Tenerife. Dat ritje duurt ongeveer een uur. Wat een stad, zeg, super leuk. We shoppen er op los. 

Maar eerst een lekker bakkie koffie, thee of cappuccino. Laat in de middag nemen we de bus terug. 

Helaas stappen we bij de verkeerde halte uit. Zoeken, zoeken en dat bij 30graden. Tenslotte nemen 

we de lokale bus die ons dicht bij ons hotel brengt. Even opfrissen, schone kleren aan en een 

restaurantje zoeken. Het wordt El Rincon del Pescador, waar Karin naar binnen wordt gelokt door 

"Michael Jackson". Terug slenteren we over de gezellige boulevard, het is nog  steeds erg warm. 

Morgen slapen we extra lang uit, tot 11 uur! 

 

 

  



  



  



 

Zaterdag 2 oktober 2021. 

Een zeer laat ontbijtje met croissants en allerlei andere lekkere dingen. Het is telkens wel een feest 

hoor, een heuse verwennerij. Na het ontbijt naar het zwembad. De dames gaan boodschappen 

doen om tapas te maken voor het happy hour. Dat is gezellig, er wordt volop gekletst over van alles 

en nog wat. Om half acht gaan we weer op pad, een nieuw restaurantje zoeken. We komen terecht 

bij Chino Hongkong Food City. Het eten is goed, maar het duurt wel lang voordat je eten op tafel 

staat. Maar ach, het is vakantie en we zitten heerlijk op het terras met uitzicht op de zee.  Daarna 

gaan we op zoek naar een kleurrijk overhemd voor Edwin maar dat lukt nog niet. In het appartement 

nemen we nog een drankje en kletsen we, onder andere over leuke plaatsen voor een vakantie met 

Tendens. 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zondag 3 oktober 2021. 

Om tien over half twee worden we door twee busjes opgehaald en naar de haven van Las Gallletas 

gebracht. Daar gaan we aan boord van een schip dat we voor 3 uur hebben gehuurd bij Amalfi 

Cinco Excursions. De korte golfslag is niet voor iedereen een pretje maar als we na een uurtje varen 

walvissen zien is dat toch wel heel bijzonder. Er worden veel foto's en filmpjes gemaakt, hopelijk 

zijn ze gelukt. Om half zes zijn we terug bij het hotel. Even relaxen en dan gaan we op stap om weer 

een ander restaurantje te vinden. Dit keer wordt het Restaurante Robinson. De menukaart heeft 

voor elk wat wils. Van vis tot entrecote, cordon blues, lasagne en spaghetti. Heerlijk eten en een 

vlotte bediening. Uiteraard drinken we nog even wat samen om de dag af te sluiten. Morgen nog 

een keer shoppen, Italiaans ijs eten en voor de laatste keer een restaurantje zoeken. Elke avond 

een ander, bijzonder toch? 

 

 



  



  



  



  



 

 

  



 

Maandag 4 oktober 2021. 

De laatste dag op Tenerife, wat is deze week voorbij gevlogen en wat hebben we veel gedaan en 

veel genoten. Programma voor vandaag: ontbijten, zwemmen, shoppen, ijs eten, happy hour, 

koffer inpakken, restaurantje zoeken. En dat allemaal met een heerlijk zonnetje en een beetje 

wind. Voordat we gaan eten zegt Helianthe dat ze haar armbandje kwijt is. Eerst Karin en later 

Wim doorzoeken haar kamer, maar helaas, geen armbandje. Totdat Helianthe ineens zegt:  "het 

zit in mijn broekzak". Nou ja zeg, te gek toch. We eten voor de 7e keer bij een ander restaurant. 

Dit keer bij 

Bora Bora 

aan Playa 

Vistas. 

Morgen naar 

het koude en 

natte 

Nederland, 

brrrrrr. 

 

  



 

  



Dinsdag 5 oktober 2021. 

We gebruiken ons ontbijt in het restaurant van 

Saint George. Om kwart over tien staan we 

klaar voor de bus die ons naar het vliegveld 

brengt. Met ruim een uur vertraging gaan we 

de lucht in, om acht uur landen we in 

Eindhoven. De vakantie zit er op. Karin en Wim 

bedanken Danny,  Edwin, Evelyn,  Helianthe, 

Henri, Lex, Raymond en Tineke voor een fijne 

week op het heerlijke eiland Tenerife. We zien 

elkaar vast wel weer terug op een andere reis 

van Tendens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Allemaal bedankt voor deze fijne vakantie! 

En misschien tot ziens. 


